
 
 
 

1. Kom over het water, mijn vrouwe Julieta, kom naar mij! 
Ik ben de tuin in gegaan en heb drie rozen geplukt, 
mijn vrouwe Julieta. 

 
2. Julioleta, mijn lief, ik heb hier een gouden ringetje. 

 
3. Vol blijdschap denk ik aan je,  

het zal je altijd toebehoren. 
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1. Ik plukte een roos, klein en mooi,  
voor mijn geliefde, mijn Julieta 
die ogen heeft, blauw en diep 
als het water van de blauwe rivier. 
 
 

2. Ik had mijn beminde lief. 
Met haar zoete lippen streelde ze mij 
en fluisterde: “Breng mij het water, 
het water, de bron van het leven.” 
 
 

3. “Kom over het water”, bidde mijn geliefde, 
“Breng mij het water van de blauwe rivier. 
  We drinken samen, bovenop het bed. 
  Breng mij het water van de blauwe rivier.” 
 
 

4. We wandelden door de boomgaard, 
Ik plukte fruit voor de wachtende open mond. 
Mijn Julieta, juist ontwaakt, 
mijn schone slaapster, altijd hongerig.  (ned.tekst: Ernst Boert, 1996) 
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